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Dag lieve mensen,

Drie weken geleden hebben Pastoor Huber en zuster Valapilla nog gebeld met
de mededeling dat de retraite zeker zal doorgaan in Helvoirt en dat zij zich
verheugen om te komen.
Momenteel bevinden zij zich in Hongarije en vandaaruit kunnen zij hun
evangelisatie voortzetten. Zoals eerder vermeld, de Bisschop van Boedapest
vind hun werk van evangelisatie te belangrijk voor de katholieke kerk in
Hongarije, mede gezien de vele bekeringen, genezingen en de grootte
positieve invloed  op het geloofsleven van veel mensen.
Gezien het goede verloop van inschrijvingen kan ik zeggen dat er heel veel
mensen zijn die nog graag een retraite bij de zuster en pastoor Huber willen
volgen.
Een ieder heeft zijn eigen persoonlijke reden. Kan zijn dat men ziek is of zelfs
opgegeven door de medici en hoopt en vertrouwt als het Gods wil is op
genezing. Of dat men in het verleden gekwetst is geraakt.
Onze ziel heeft dan een beschadiging opgelopen die ons innerlijk leven dan
heeft verwond.
Dit kan zich dan in ons volwassen leven uiten op heel veel verschillende
manieren.
Moeilijkheden met vertrouwen van andere mensen, laag zelfbeeld, contact
problemen, moeilijk gedrag, vaak ook verkeerde keuzes in het leven. Of men
houd niet van zich zelf of zijn mede mens.



Jezus wilt ons genezen en de weg wijzen
(Zoals het met de schrijver van deze brief ook is gebeurd)

De meeste mensen schrijven zich in voor de afdeling Rafael. Natuurlijk
begrijpelijk, hier is de kamer voorzien van toilet en douche.
Echter er zijn maar een beperkt aantal kamers beschikbaar van deze afdeling.
Emmaus heeft graag en dat is ook hun beleid dat er zoveel mogelijk mensen
terecht kunnen in hun huis.
Dit betekent ook dat er straks hoogst waarschijnlijk mensen bij elkaar moeten
worden geplaatst op de afdeling Rafael. Dit staat ook vermeld in de vorige brief.
Er zijn verschillende mensen die om een 1 persoons kamer vragen. Die zijn er
echter niet. Daar alle kamers minstens 4 bedden hebben, om er in totaal 300
mensen te kunnen huisvesten. Nu zal dat niet gebeuren. Gelukkig schrijven
ook velen zich met 2 of 3 mensen in dit maakt het wat gemakkelijker maar lost
het probleem niet op.
Deze afdeling is nu vol en vanaf dit moment bij extra inschrijving zal men
samen geplaats gaan worden.
Ik kan dus op voorhand heel moeilijk aan een ieder garanderen dat men alleen
op een kamer zal kunnen slapen ( voornamelijk afdeling Rafael).  Ook natuurlijk
afhankelijk van het aantal inschrijvingen en hoe alles zal gaan verlopen.
Misschien willen er mensen overgeplaatst worden naar Michael (wat
eenvoudiger kamers) want hier is nu nog plaats genoeg.
Ik houd u op de hoogte.

Graag geef ik u nog een korte lezing van de zuster
Wat is de zonde in de kerk?
Niet meer de waarheid van het evangelie volgen
Nieuw uitgevonden theologische theorieën geloven.
En zich te verheugen om de zonden van de boze, en als zogenaamde
gelovigen die niet willen geloven of voor een ander geloof strijden in de
katholieke kerk. En ze noemen zich dan Katholiek.
Welke zonde is dat!! Welke grote zonde.
Vele gelovigen hebben er al een gewoonte van gemaakt in het dagelijks leven
afgewend te zijn van het geloof. Ze accepteren de zonde zoals bijvoorbeeld het
niet meer vieren van de Heilige mis iedere zondag.
Dan nog een mooie getuigenis enige tijd geleden tijdens een gebedsdag in Bad
Soden
Een man verteld dat zijn vrouw op 6 plaatsen uitzaaiingen had in haar hoofd
(kanker) volgens haar artsen.
Toen ik de arts zag zo vertelde de man zag ik zijn blik en was me toen bewust
dat ik weduwnaar zou worden. We hebben 2 kinderen en ik zelf was
depressief. Toen zei een bekende tegen me stop met dat zelfmedelijden gooide
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me een rozenkrans toe en zei begin met bidden. Toen ben ik ieder dag
begonnen met het bidden van de rozenkrans. En ook regelmatige goede
biechten te doen.
En toen kwam hij met iemand in contact die busreizen naar Bad Soden
organiseerde. Ze zijn toen beide meegegaan naar een gebedsdag.
Er is altijd een moment dat de zuster met de priester met het uitgestelde
allerheiligste de rijen met mensen langsgaat  om iedereen te zegenen.
De man en vrouw beide knielend en huilend.
En toen Jezus in het allerheiligste voorbij kwam zei zijn vrouw alstublieft Jezus
als u daar bent genees me, ik wil nog langer hier blijven bij mijn familie
 De zuster was voorbij gelopen en hoorde toen een innerlijke stem, ga terug en
leg je hand op de schouder van deze man die huilt. Hij voelde toen een grote
warmte en alsof hij 5-6 kilo aan gewicht verloor. En toen legde de zuster haar
hand op die van zijn vrouw haar hoofd. Zijn vrouw zegt vervolgens, schat ik ben
genezen!! Haar vreugde was enorm
Zij moest nog 6 therapieën ondergaan in het ziekenhuis en toen kregen zij te
horen u hoeft
 niet meer te komen er is niets meer te vinden.
Wie heeft u genezen vraagt de zuster?
Ja, Jezus zegt de man, Jezus heeft mij genezen van mijn depressie en tegelijk
mijn vrouw van kanker.
Nu leest u hier een van de honderden getuigenissen die in de loop van de jaren
zijn gegeven door mensen, velen zijn opgeschreven maar ook vele niet. Soms
waren er hele kleine die misschien voor iemand die het hoort slechts een
schouder ophalen betekent. Maar voor iemand die het mag ondervinden tja dan
kan de wereld plots veranderen maar ook voor de directe familie en is het als
een aardbeving.
Ik wil u er toch nog 1 vertellen zoals ik die dan zelf heb mogen ervaren tijdens
een retraite in Vaalbeek(België). Destijds was Marleen Caers en Mia Stassen
nog betrokken bij de organisatie en kwam de schrijver en net bij.
Regelmatig zijn er deelnemers die gehoorproblemen hebben menige al zeer
vele jaren. Zeer regelmatig heeft men dan een gehoorapparaat nodig. Zo ook
een zuster uit België. Zij hoorde ik weet het niet meer precies het zal iets van
40% procent geweest zijn.
Een ieder werd naar voren geroepen en zoals gebruikelijk bid de zuster dan
voor deze persoon door hierbij haar handen op de oren te leggen, de mensen
in de zaal bidden dan mee.
Sommige worden genezen maar niet allemaal. Enkele mensen hebben ook wat
later de neiging om hun gehoorapparaat weer aan het oor te doen.
Maar genezing heeft ook altijd wat tijd nodig soms gaat dit de gehele nacht
door zo vertellen mensen, ook heel vaak eigenlijk bij de meeste gaat dit
gepaard met een zeer warm gevoel op de aangedane plaats, dit is dan de
genezing zo zegt de zuster.
Maar zoals gezegd deze zuster werd naar zij vermoede ook genezen. Soms is
men zo onder de indruk dat men het niet direct beseft.
Op de laatste dag getuigde ze dat ze toch plotseling wel heel veel kabaal
hoorde en de lepeltjes in de kopjes kon horen. Enkele maanden later schreef



ze me: Ik woon nu al 2 maanden in een ander appartement
Maar nu hoor ik voor het eerst het water door de leidingen stromen.
Dit was zo mooi om te lezen dat het me nog steeds ontroerd.
Zo kunt u lezen dat door de genade die zuster Valapilla ontvangt heel veel
mensen kunnen geholpen worden.
Innerlijke genezingen, lichamelijke, en velen ontwikkelen een dieper
geloofsleven.
Weet dat zonder God en zijn oneindige Barmhartigheid er geen leven mogelijk
is
Alleen door zijn genade en liefde voor ons.
 


