
5 daagse retraite in Emmaus bezinningscentrum van 1 t/m 5 september
2025 met zuster Margaritha Valappila en Pastoor Manfred M. Huber

Dag Lieve mensen,
 
Nog een maandje dan is het zover.
De retraite waar eenieder zo naar uit kijkt komt snel dichterbij.
Het is werkelijk mooi dat de zuster nog een keer kan komen.
De Hemel heeft ons werkelijk verhoord.
Ik had de zuster destijds aangeboden haar desnoods in India of Hongarije op te
halen als ze maar naar Nederland of België wilde komen.
En natuurlijk hiermee ook voor onze Duitse buren een mogelijkheid te geven
een retraite te volgen.
 
Goed om ons nu ook gedegen voor te bereiden.
Enkele mensen hebben gevraagd hoe men dit het beste kan doen.
Een dagelijks gebed of barmhartigheid rozenkrans voor het welslagen van de
retraite.
Goed om voor de genade voor een ieder te vragen die deelneemt maar ook
voor de mensen die er niet bij kunnen zijn. Zij hebben gevraagd voor gebed.
Pastoor Huber en de zuster hebben meermaals gewezen op een vast dagelijks
ritueel.
Dat kan bestaan door dagelijks in de bijbel te lezen, bijvoorbeeld 4 bladzijden of
het dagelijks evangelie- psalm 91- minstens 1 rozenkrans het liefst 4 zoals de
zuster dit bijvoorbeeld doet.
Om 3 uur de Barmhartigheidsrozenkrans op het uur van genade.
 
Weet dat niets vanzelf gaat. God verwacht ook van ons aandacht te besteden
aan de 10 geboden.



De zuster vraagt er regelmatig naar, wees dus voorbereid.
 
Vooral verstandig om aan de biecht extra aandacht te besteden.

Biecht (stukje uit de kleine zielen)
 
In tegenwoordigheid van God vraag ik hem vergiffenis over wat ik niet vermag te
vermijden, altijd de zelfde tekortkomingen, dezelfde onvolmaaktheden.
Als ik het onmetelijke geduld van mijn God kende zou ik geneigd zijn de moed te
verliezen, het belachelijk vinden telkens opnieuw hetzelfde te moeten herhalen in het
sacrament van de biecht, dat ik regelmatig ontvang.
Kleine fouten, kleine smetten zijn heel gemakkelijk te verwijderen door veelvuldige
wassing in het deugddoende sacrament. Een kleed dat bezoedeld is, al was het
maar door onbeduidende vlekjes…. Is God niet waardig. De oneindige zuiverheid
openbaart zich zowel innerlijk als uiterlijk. Jezus laat mij begrijpen dat mijn ziel als
een zuiver kristal moet zijn voor de ogen van mijn geestelijke leidsman. In een ziel
die in staat van genade is, bestaan er geen duistere hoeken.
De onschuld houdt haar in rechtstreeks contact met hem op wie hun zuiverheid
zoveel macht heeft.

Zo leest u dat een ieder van ons eigenlijk wel met de zelfde obstakels te
worstelen heeft.
Iedere keer weer gaan we biechten voor de zelfde fouten, troost u, Hij weet het
al voor u plaats neemt.
Weet dat u als u nog zoveel bid of vraagt met een bevuild hart, kan Jezus u niet
goed horen.
Maar is het schoon, dan vindt uw zuiverheid een luisterend oor bij Jezus.
Hij zal u eerder en duidelijker horen en u zult eerder verkrijgen.
Het boete sacrament is de deur van Jezus zijn Hart.
Maak u zich toch niet zoveel zorgen om de biecht. Men kijkt er soms wat tegen
op.
Maar denk u eens in:
U zit bij de priester op een stoel.
Klaar voor de biecht.
Jezus weet eigenlijk alles al!!!
En hij kijkt en luistert met spanning
Zegt hij het of zegt hij het niet? Wat laat je weg uit schaamte of anders.
Dan als je het opgebiecht hebt!!
Wel dan is het klaar. Jezus die naast de priester staat geeft je de zegen via de
priester de rechterhand van God op aarde. God zij dank zijn ze er nog.
Dan wees blij, uw zonden zijn u vergeven en Jezus kan ze zich niet meer
herinneren. Maar zal ook niet blij zijn als u zich toch nog afvraagt of ze wel zijn
vergeven? Wel dat is een belediging voor Jezus.
U hoeft dus nooit aan Zijn barmhartigheid te twijfelen.
Indien de wereld dit begreep dan zouden de biechtstoelen bestormd worden.
Het kan uw laatste kans zijn. Misschien heeft u straks een auto ongeluk of een
hartinfarct. Dan is het klaar, maar zijn wij klaar?
Zei Jezus niet in het laatste uur tegen de berouwvolle misdadiger aan het kruis



naast Hem: Nog heden zul je met mij zijn in het paradijs. Pas aan het kruis
genageld kreeg hij berouw, dit zorgde ervoor dat hij in de Hemel kon komen.
Want 2 uur later was iedereen dood. Zo zou het voor u ook kunnen zijn.
Zie u genageld naast Jezus.
Het is de sleutel tot het paradijs
Vraag om zijn Barmhartige vergeving!!
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