
5 daagse retraite in Emmaus bezinningscentrum van 1 t/m 5 september
2025 met zuster Margaritha Valappila en Pastoor Manfred M. Huber

Emmaus bezinningscentrum

Dag lieve mensen,
 
We naderen heel langzaam de retraite en alles verloopt gelukkig zover
voorspoedig. Er zijn deelnemers uit Duitsland, België en Nederland.
Pastoor Huber heeft de Bijbeltekst doorgegeven die de retraite als thema heeft:
 Johannes 3,16:
„Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven,
opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven
heeft.“
Dit is de ware basis van ons geloof en waar we op vertrouwen.
Zo zegt de Heilige Emma Galgani:
"O, Jezus, waarom sta ik niet in vuur en vlam uit liefde voor U? Waarom wordt
mijn hart niet verteerd door de Liefdesvlam? Waarom komt mijn liefde niet
overeen met de Uwe? O, Jezus, hoeveel tijd heb ik verloren! Hoeveel jaren had
ik U kunnen beminnen terwijl ik het niet deed. Maar uw goedheid geeft me
hoop om de verloren tijd in te halen. Waarom leed U voor mij, dierbare Jezus?
Uit liefde! De nagels, de doornenkroon, het kruis, alles uit liefde voor mij. Want
U offerde alles uit vrije wil. Ik geef U mijn lichaam met al haar zwakheden en
mijn ziel met al haar liefde. Mijn God, lieve Jezus, verwijder alle
kwaadaardigheid die aanwezig is in mijn offer en accepteer het dan. Verlaat mij
niet Jezus, ik ben de uwe. Bekommer U om mijn ziel en bedenk wat U hebt
moeten dragen om haar te redden. Lijden is Liefde. Amen.



Zo zegt Jezus:
Ik neem er geen genoegen mee bij u te blijven in het tabernakel. Ik wil
helemaal in u wonen. Mijn kinderen. Ik verlang naar uw hart, naar uw ganse
ziel! Ik wil doordringen tot in het diepst van uw wezen. Ja ik wil uw Centrum zijn
en van daaruit u zuiveren en u hervormen.
Ons laten zuiveren en hervormen!!
Dit is wat we tijdens de retraite kunnen laten gebeuren.
Ons hart openen, biechten en alles in stilte beleven met Jezus en Maria.
En bidden dat hij ons en onze naaste genadig mag zijn.

In aansluiting hierop een getuigenis van een deelnemer aan een van de laatste
gebedsdagen die nog konden plaats vinden in Huis Raphael. Een goede
bekende van haar nam haar mee naar de gebedsdag voor een bijzonder
verjaardagscadeau.
Ze had veel last van haar organen die ontstoken waren en deze toonden ook al
tekenen van uitval. Op het einde van de gebedsdag toen de zegening
plaatsvond zei de zuster tegen haar dat er een blokkade is en dat zij niet voor
haar kan bidden voor genezing. De zuster vraagt haar: “heb je iedereen
vergeven?” “Ja, jazeker” zegt ze.
Min of meer geslagen door deze mededeling zinkt ze de gehele terugreis in
complete stilte weg.
Samen lopen we dan nog min of meer langs de eventuele blokkades die er
kunnen zijn.
Zoals kennissen, vrienden of familie die u iets hebben aangedaan en toch
wellicht nog kunt gaan vergeven.
Gaandeweg komt ze tot de conclusie dat er mogelijk toch nog een enkele
bekende is. Dit had zij al die jaren weggedrukt om er niet mee geconfronteerd
te worden. Hierdoor bleef zij eigenlijk constant in een niet vergeven toestand.
We spreken ons 1 week niet tot ik haar eens bel om te vragen hoe het nu zo
gaat.
Amai zegt ze, ik heb iedereen die ik ken gebeld en gevraagd voor vergeving.
Echt iedereen, ook al heb ik ze jaren niet meer gesproken.
Ik zeg dat is misschien niet nodig, je hebt niet iedereen iets aangedaan.
Ach zegt ze, toch kan het zo zijn dat er iemand gekrenkt is.

En Jezus heeft me nu een 2de kans gegeven door mij dit te laten zien bij de
zuster.
Ik moet deze kans aangrijpen met 2 handen.
Ik ben naar Banneux geweest en heb de zieke zegening ontvangen, opnieuw
gebiecht voor alles wat me zo opnieuw voor de geest is gekomen en hierna
was het echt alsof er de gehele dag een soort van Ballon leegliep. Het maakt
me lichter en lichter als een verlossing van alles.
Ze vertelde ook dat ze nog naar de dokter was geweest voor onderzoek en
controle en zij konden hun ogen niet geloven: alle ontstekingswaarden waren
gedaald, en zo zei een arts dat dit op een zo korte tijd eigenlijk niet mogelijk is.



Zo ziet u dat zij Jezus de sleutel heeft gegeven van haar ziel door hem op deze
wijze binnen te laten door alle obstakels uit de weg te ruimen. Zo laat een ieder
die in hem gelooft  Jezus toe in zijn ziel van waaruit hij u kan zuiveren en
hervormen tot zijn evenbeeld.
Deze getuigenis sluit zo mooi aan op wat de Heilige Emma zegt:
“O, Jezus, hoeveel tijd heb ik verloren! Hoeveel jaren had ik U kunnen
beminnen terwijl ik het niet deed. Maar uw goedheid geeft me hoop om de
verloren tijd in te halen”.
 
(Het gaat momenteel nog steeds goed met haar)
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Met lieve groet,
Joep

Inschijfformulier
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